
Beste	
  lezer,	
  	
  
	
  
Begin	
   2010	
   zetten	
   een	
   groep	
   ouders	
   van	
   een	
   zevental	
   jonge	
   mensen	
   met	
   een	
   verstandelijke	
  
beperking	
  een	
  grote	
  stap	
  richting	
  het	
  verwezenlijken	
  van	
  een	
  droom;	
   ‘Stichting	
  de	
  Zevenhoek’	
  
werd	
  opgericht.	
  Een	
  stichting	
  waarbinnen	
  deze	
  ouders	
  samenwerken	
  om	
  het	
  plan,	
  het	
  opzetten	
  
van	
  een	
  wooninitiatief,	
  te	
  concretiseren.	
  Een	
  wooninitiatief	
  waarbij	
  individuele	
  zelfstandigheid,	
  
onderlinge	
  betrokkenheid	
  en	
  maatschappelijke	
  integratie	
  belangrijke	
  uitgangspunten	
  zijn.	
  	
  
	
  
Zoals	
  bij	
  veel	
  dromen,	
  kost	
  ook	
  het	
  verwezenlijken	
  van	
  deze	
  droom	
  veel	
   tijd	
  en	
  moeite.	
  Het	
   is	
  
daarom	
  als	
  ‘buitenstaander’	
  zo	
  mooi	
  te	
  zien	
  hoe	
  alle	
  ouders	
  zich	
  jaar	
  in	
  jaar	
  uit	
  blijven	
  inzetten	
  
om	
  dit	
  bewonderenswaardige	
  project	
  te	
  verwezenlijken.	
  Eén	
  van	
  de	
  toekomstige	
  bewoners	
  van	
  
dit	
  huis	
  is	
  mijn	
  zus,	
  Sanne.	
  Sanne	
  is	
  de	
  reden	
  dat	
  dit	
  plan	
  me	
  zo	
  aan	
  het	
  hart	
  gaat	
  en	
  de	
  reden	
  dat	
  
het	
  me	
  mooi	
  lijkt	
  mijn	
  steentje	
  bij	
  te	
  dragen	
  aan	
  dit	
  grootse	
  plan.	
  
	
  	
  
Op	
  dit	
  moment	
  ben	
  ik	
  voor	
  mijn	
  studie	
  een	
  halfjaar	
  in	
  Buenos	
  Aires,	
  Argentinië.	
  Een	
  gigantische,	
  
lawaaierige,	
   hectische	
   stad,	
  met	
   niets	
   in	
  Nederland	
   te	
   vergelijken.	
   Een	
   erg	
   leerzaam	
   semester	
  
waarin	
   ik	
  vooral	
  mijn	
   thuisland	
  ontzettend	
  ben	
  gaan	
  waarderen.	
  Hoe	
  mooi	
  dit	
  contrast	
   tussen	
  
het	
  grote	
  Buenos	
  Aires	
  en	
  het	
  kleine	
  Tilburg	
  toch	
  eigenlijk	
  ook	
  wel	
  is,	
  groeit	
  het	
  verlangen	
  naar	
  
vrijheid,	
  natuur	
  en	
  kalmte	
  met	
  de	
  dag.	
  Het	
  is	
  daarom	
  dat	
  ik	
  21	
  november,	
  wanneer	
  ik	
  hier	
  mijn	
  
studieperiode	
  heb	
  afgerond,	
  naar	
  San	
  Carlos	
  de	
  Bariloche	
  zal	
  vliegen.	
  Het	
  plan	
  is	
  om	
  vervolgens	
  
ruim	
   een	
  maand	
   later,	
   na	
   ruim	
   2.700	
   kilometer	
   te	
   hebben	
   gefietst,	
   in	
   de	
   zuidelijkste	
   stad	
   ter	
  
wereld	
   aan	
   te	
   komen:	
   Ushuaia,	
   Argentinië.	
   Een	
   zware	
   doch	
   prachtige	
   reis	
   door	
   het	
   woeste	
  
Patagonische	
  landschap	
  waarbij	
  ik	
  een	
  groot	
  deel	
  over	
  de	
  fameuze	
  Carretera	
  Austral	
  (Chili)	
  zal	
  
fietsen.	
  	
  
	
  
Buiten	
   dat	
   deze	
   tocht	
   een	
   persoonlijke	
   uitdaging	
   voor	
  me	
   is	
   -­‐vooral	
   omdat	
   ik	
   deels	
   nog	
   altijd	
  
kamp	
  met	
  overbelaste	
  knieën-­‐	
  lijkt	
  het	
  me	
  mooi	
  er	
  ook	
  een	
  ander	
  mee	
  te	
  kunnen	
  helpen.	
  Het	
  is	
  
daarom	
  dat	
   ik	
   tijdens	
  deze	
   tocht	
   geld	
  wil	
  ophalen	
  voor	
   Stichting	
  de	
  Zevenhoek.	
  Deze	
  bijdrage	
  
kan	
  in	
  de	
  vorm	
  van	
  een	
  geldbedrag	
  per	
  kilometer,	
  per	
  honderd	
  kilometer,	
  voor	
  het	
  behalen	
  van	
  
de	
  eindstreep	
  of	
  gewoon	
  omdat	
   ik	
  überhaupt	
  al	
  aan	
  de	
  tocht	
  begin,	
  zo	
  u	
  wilt.	
  Vanzelfsprekend	
  
zal	
  100%	
  van	
  het	
  geld	
  wat	
  ik	
  ophaal	
  ten	
  goede	
  komen	
  aan	
  Stichting	
  de	
  Zevenhoek.	
  	
  
	
  
Wat	
  krijgt	
  u	
  daarvoor	
  terug?	
  Buiten	
  mijn	
  dankbaarheid,	
  helpt	
  u	
  vooral	
  Stichting	
  de	
  Zevenhoek	
  
en	
  haar	
  toekomstige	
  bewoners.	
  Toekomstige	
  bewoners	
  die	
  mede	
  dankzij	
  uw	
  donatie	
  de	
  gemeen-­‐	
  
schappelijke	
  ruimtes	
  nog	
  leuker	
  in	
  kunnen	
  richten.s	
  	
  	
  
	
  
Als	
  het	
  u	
  leuk	
  lijkt	
  kunt	
  u	
  mij	
  volgen	
  via	
  de	
  links	
  onderaan	
  deze	
  brief.	
  Link	
  1	
  is	
  een	
  link	
  naar	
  een	
  
webpagina	
  waarop	
  u	
  mij	
  live	
  zult	
  kunnen	
  volgen	
  via	
  de	
  GPS	
  die	
  ik	
  bij	
  me	
  zal	
  dragen,	
  link	
  2	
  is	
  een	
  
link	
  naar	
  de	
  webpagina	
  waarop	
  ik	
  zo	
  nu	
  en	
  dan	
  foto’s	
  en	
  een	
  verhaaltje	
  zal	
  plaatsen.	
  
	
  
Ik	
   hoop	
   op	
   uw	
   bijdrage	
   te	
   mogen	
   rekenen.	
   Mocht	
   u	
   vragen	
   hebben	
   kunt	
   u	
   mij	
   persoonlijk	
  
bereiken	
  via	
   jobhendrickx@hotmail.com	
  (tot	
  20	
  november)	
  of	
  contact	
  opnemen	
  met	
   Jan	
   	
  &	
   Jet	
  
Hendrickx	
  via	
  jet_hendrickx@hotmail.com.	
  	
  
	
  
Mocht	
  u	
  willen	
  doneren	
  kan	
  dit	
   op	
   rekeningnummer	
  NL95RABO0114165017	
  van	
  Stichting	
  de	
  
Zevenhoek	
  te	
  Tilburg	
  o.v.v.	
  ‘Job	
  fietst	
  voor	
  de	
  Zevenhoek’.	
   	
  Op	
  www.zevenhoektilburg.nl	
  kunt	
  u	
  
meer	
  informatie	
  over	
  de	
  Zevenhoekers	
  	
  lezen.	
  	
  
	
  
Met	
  sportieve	
  groet,	
  	
  
	
  
Job	
  Hendrickx	
  	
  
	
  
Link	
  1:	
  http://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=0junHDn3HA58x6Ky2UAxpIKCK7fNhs2d3	
  	
  
Link	
  2:	
  http://www.findmespot.com/spotadventures/index.php/view_adventure?tripid=326892	
   	
  


